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Gezamenlijk kerkblad Hervormde Gemeente Diever-Dwingeloo
en Gereformeerde Kerk Diever



KERKDIENSTEN Hervormd Diever-Dwingeloo

Zondag 6 juli 10.00 uur Ds. A. Molendijk uit Heemstede
Dienst in Diever

Zondag 13 juli 10.00 uur Ds. D. Bargerbos
Dienst in Diever

Zondag 20 juli 10.00 uur Ds. E. Eefting uit Groningen
Dienst in Dwingeloo

Zondag 27 juli 10.00 uur Ds. D. Bargerbos
Dienst in Dwingeloo

Zondag 3 augustus 10.00 uur Ds. B. van der Brink
uit IJhorst/de Wijk
Dienst in Diever

Zondag 10 augustus  10.00 uur Ds. D. Bargerbos
Dienst in Dwingeloo

Zondag 17 augustus ~ 10.00 uur Ds. D. Bargerbos
Dienst in Diever

Zondag 24 augustus  10.00 uur Morgengebed
Dienst in Dwingeloo

Zondag 31 augustus  10.00 uur Ds. D. Bargerbos
Dienst in Diever

Alle diensten zijn, zoals altijd, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl




OVERWEGING - De Geest krijgen

Voor de meeste mensen is het wel bekend: Lukas schrijft zijn blijde boodschap,
zijn evangelie, in twee etappes. Eerst horen we het evangelie volgens Lukas,
en later horen we de Handelingen van de apostelen. Beide zijn geschreven
door dezelfde auteur. In zijn evangelie gaat het van begin af aan op Jeruzalem,
in Handelingen is Jeruzalem het vertrekpunt en gaat het aan op heel de wereld.
Met Pinksteren (Pentecoste, 50° dag — gerekend van Pasen) lezen we steevast
uit Handelingen 2.

Dat de leerlingen pas op de 50° dag — 10 dagen na de hemelvaart van Jezus —
de Geest krijgen zit zo diep in ons geheugen verankerd, dat het als een
verrassing klinkt wat Johannes ons in zijn evangelie vertelt:
“Op de avond van die eerste dag (d.i. de opstandingsdag) waren de leerlingen
bij elkaar. (...) Jezus zei: Ik wens jullie vrede! (...) Na deze woorden blies hij
over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.” (Joh. 20,19-22). Bij de
evangelist Johannes vallen Pasen en Pinksteren op één dag!

Nu zullen er altijd mensen blijven die gaan piekeren en zeggen: “is het ene of
is het andere bericht nu het ‘ware’ bericht?!” Voor mij is het een bevrijdende
gedachte dat die vraag een door onze cultuur bepaalde vraag is. Wij, mensen
in een westerse cultuur, hebben nu eenmaal geleerd dat iets pas waar is als
echt gebeurd is. Wat in de krant staat is waar, want het is echt gebeurd. Wat
op tv te zien is is waar, want het is echt gebeurd, etc.

Telkens opnieuw zal het gezegd moeten worden: de bijbel is geen
krantenbericht. Er liepen geen journalisten mee in de Hof van Eden, er was
geen cameraploeg present bij de kribbe in Bethlehem, er was geen
verslaggever die stilleties naast de leerlingen zat toen Jezus in hun midden
verscheen op die eerste Paasdag.

De bijbel is verhalende verkondiging. Niet in de zin van: “O, het is dus maar een
verhaaltje?!” Nee, veelmeer in de zin van levenservaring die in verhalen is
gestold. Met het vertellen van de verhalen wordt iets doorgegeven van wat
mensen beleefd hebben in hun ontmoeting met God, met Jezus, met de
Eeuwige. Telkens opnieuw is het de opdracht om die verhalen nieuw leven in
te blazen, zodat ook andere mensen dit verhaal als nieuw horen. De geest
waarvan met Pinksteren sprake is, is geen andere dan die van Genesis 1 (de
geest die over de wateren zweefde), en is geen andere dan de wind die blaast
bij Mozes op de berg, of die David vervult. De spiritus (Latijns voor ‘geest’)
maakt dat we inspirerende mensen zijn en door anderen geinspireerd raken.
Het is de geest van God (theos) die in ons komt en ons en-thous-iast maakt.
Aangeraakt door het licht, aangeraakt door deze liefde, krijgen we vanzelf de
G/geest en mogen we als bevrijde mensen geestige mensen zijn.
De Bijbelverhalen leren ons met andere ogen te kijken en dan wordt het:
het is echt gebeurd, laten wij dat waar maken!
Ds. Daan Bargerbos



| GEZAMENLIJK NIEUWS

i WANDELCONCERT 28 JULI 15:00 UUR

Wietse Ouwejan (organist) en Jaap de Kok (bas-bariton), twee jonge
conservatorium talenten laten de orgels van Diever klinken in combinatie met
zang tijdens een wandelconcert op maandag 28 juli dat om 15:00 uur start
in de Kruiskerk en eindigt in de Pancratiuskerk tijdens de zomeravondmarkt.
Vrije toegang, collecte voor de musici

40 JAAR ZOMERZANGAVONDEN IN DE BRUG-ES KERK

Deze zomer is het feest in onze kerk omdat de Zomerzangavonden al 40 jaar
worden georganiseerd! Dat is dan ook de reden dat er dit jaar een extra mooi
programma is samengesteld, waarbij de laatste twee avonden zelfs langer
duren, omdat we een half uur eerder gaan beginnen.

De avonden zijn gratis te bezoeken; de collecte wordt wel van harte
aanbevolen, omdat we deze avonden graag in stand willen houden.

Van harte welkom!

Zo zien de zeven dinsdagavonden er uit:

8 juli (20-22 uur)

Voorganger: ds. J. van den Berg uit Appingedam

Organist: Ronald Knol

Medewerking: | Chr. Mannenkoor Staphorst o.l.v. Johan Bredewout

15 juli (20-22 uur)

Voorganger: ds. H. van Ark uit Wezep

Organist: Gerco Eggink

Medewerking: | Alexander v.d. Loo (trompet) en Marianne Jonkman (cornet)

22 juli (20-22 uur)

Voorganger: ds. A. Priem uit Ermelo

Organist: Ronald Knol

Medewerking: | Zanggroep Resin uit Hooghalen o.l.v. Marianne Bakker




29 juli (20-22 uur)

Voorganger: ds. P. Dekker uit Meppel
Organist: Hugo van der Meij
Medewerking: | Zang: Zwier v.d. Weerd, Johan Petersen en Peter Baarsen

5 augustus (20-22 uur)

Voorganger:

ds. H. van der Burg uit Harderwijk

Organist:

Geert Meijer

Medewerking:

Willem Jan Tinke (panfluit) en Anne Jaap Soldaat (zang)

12 augustus (19.30-22 uur)

Voorganger:

dhr. J. de Boer uit Urk

Organist:

Jaap Kramer

Medewerking:

zangers uit Urk

19 augustus (19.30-22 uur)

Voorganger: ds. M. de Jager uit Heerde
Organist: Ronald Knol

Medewerking:

Chr. Mannenkoor Stadskanaal o.l.v. Harold Kooij

Cursus Theologische Verdieping voor Geinteresseerden Assen

Theologie is veelomvattend en veelkleurig. Het is bestemd voor iedereen die
belangstelling heeft in God en mensen, in de Bijbel, de kerk en de wereld
daaromheen. Met een bestemming die voor iedereen weer anders is. Veelal
toch verrassend, verfrissend en verrijkend.
De cursus is geschikt voor wie:

- meer wil weten van het eigen geloof en de Bijbel

- meer wil weten van christelijke spiritualiteit

- sterker wil staan en mondiger wil worden in geloofszaken

- meer kennis wil opdoen voor geloofsopvoeding, catechese,

bezoekwerk

- bewuster kerkdiensten wil beleven

- open wil staan voor ‘andersdenkenden’

- oude bronnen wil onderzoeken om nieuwe inspiratie te vinden.
Op dinsdagmorgen elke week tussen oktober 2025 en april 2026 behalve in de
schoolvakanties. Cursuslocatie:
Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen. Ruime parkeergelegenheid.

Meer informatie: maak zeker gebruik van onze website www.tvgassen.nl of
maak kennis met onze secretaris: Bert van Maanen, Tel. (0599) 653 202;
Mobiel 06 5184 6656. Email vanmaanen.albert@gmail.com ‘Omdat het zo
boeiend is’.



http://www.tvgassen.nl/
mailto:vanmaanen.albert@gmail.com

Bij de komende diensten

Onderstaande lezingen zijn door de Raad van Kerken aangedragen en
opgenomen in het Oecumenisch Leesrooster.

We zijn weer volop in de groene periode: in deze lezingen horen we hoe de
gemeente tot groei en bloei komt.

Zondag 6 juli 2025 3¢ van de zomer Kleur: Groen
Jesaja 66,10-14; Psalm 66,1-12 ; Lucas 10,1-20

Zondag 13 juli 4e van de zomer
Deuteronomium 30,9-14; Psalm 25,1-10; Lucas 10,(21)25-37

Zondag 20 juli 5e van de zomer
1 Samuél 1,1-20; Psalm 15; Lucas 10,38-4227 juli

Zondag 27 juli 6e van de zomer
Genesis 18,20-33; Psalm 138; Lucas 11,1-13

Zondag 3 augustus 7e van de zomer
Prediker 2,1-11; Psalm 49,1-13; Lucas 12,13-21

Zondag 10 augustus 8e van de zomer
Jesaja 65,17-25; Psalm 33,12-22; Lucas 12,32-40

Zondag 17 augustus 9e van de zomer
Jeremia 23,23-29; Psalm 82; Lucas 12,49-56

Zondag 24 augustus 10e van de zomer
Jesaja 30,15-21; Psalm 112; Lucas 13,22-30

Zondag 31 augustus 11e van de zomer
Deuteronomium 24,17-22; Psalm 113; Lucas 14,1.7-14

Ter voorbereiding op de diensten

Zo mogelijk is er elke dinsdag een uurtje voorbereiding op deze diensten, van
13.30-14.30 uur. We noemen het kortweg ‘het Bijbel leesuurtje’, omdat we met
elkaar de Bijbelgedeelten lezen en bespreken die de zondag daaropvolgend in
de viering zullen worden gelezen. Het zijn waardevolle bijeenkomsten, omdat
werkelijk alles aan bod mag en kan komen wat ook maar opkomt bij deze
lezingen. Laagdrempelig, voor iedereen toegankelijk, en voor de dienstdoende
lectoren bijvoorbeeld een uitermate geschikte inleiding en voorbereiding op hun
taak in de dienst. Wanneer zondags de dienst in Diever is, zal de voorbereiding
ook in Diever zijn, en net zo in Dwingeloo. Ook in de zomertijd gaan we gewoon
door, te beginnen vanaf 8 juli.



Nieuwgierig en van plan om ook eens te komen? Van harte welkom! Geef het
wel even door aan mij, dan kan ik voldoende kopietjes van de te lezen teksten
meenemen.

Daan Bargerbos

Zin in ouderdom

Na een vrij lange onderbreking zullen we weer bij elkaar komen. In deze
zomertijd gaan we gewoon verder. De datum, tijd en plaats: woensdag 23 juli
van 10.00 uur tot 11.30 uur in de consistorie in de Nicolaaskerk.
Bent u van plan om te komen? Geef het dan nog even aan me door, dat is
handig voor de koffie die ik zal zetten en de kopietjes die ik klaar zal maken.

Daan Bargerbos
VAN DE KERKENRAAD

Na het welkom door de vervangend voorzitter Roelof Bolding opende ds. Daan
Bargerbos de kerkenraadsvergadering van 3 juni j.I. met een toelichting bij het
kruis, symbool voor het christendom. Waar komt dat vandaan, wat is de
betekenis? In het Oude Testament wordt niet gesproken over het kruis. De
Romeinse bezetters gebruikten het symbool in de strijd tegen rebellie, als
moordwapen, als symbool van vernedering. In het Nieuwe Testament wordt het
kruis niet als negatief maar juist als positief symbool gezien. De apostel Paulus
beschouwt het kruis als symbool van verlossing, verzoening en overwinning
over de zonde. En de evangelist Johannes als de plek waar de liefde van God
en de heerlijkheid van Christus het meest zichtbaar worden. In de christelijke
kunst is het kruis een krachtig en veelzijdig beeld: het vertegenwoordigt lijden
en verlossing, dood en opstanding, verdriet en hoop. Door de eeuwen heen is
het kruis niet slechts herkenbaar als symbool voor het christendom, maar
fungeert het in de kunst ook als theologisch teken en drukt het lijden, hoop en
overwinning uit.

De verantwoordelijkheid van de kerkenraad voor de erediensten wordt tot
uitdrukking gebracht door de aanwezigheid van een aantal kerkenraadsleden,
naast de predikant. Waar tot enige tijd geleden zowel ‘Diever’ als ‘Dwingeloo’
ambtelijk vertegenwoordigd waren in de eredienst, heeft de kerkenraad nu
besloten tot de aanwezigheid van één ouderling van dienst en één diaken.

Ds. Daan Bargerbos heeft een cursus gevolgd waarin het Bijbels-theologische
hoofdwerk ‘Als de goden zwijgen’ van de theoloog K.H. Miskotte (1894-1976)
centraal stond. Als onderdeel van de cursus werd het Bijbelboek Jona
bestudeerd. Ds. Bargerbos zal dan ook een aantal zondagen aandacht gaan
besteden aan dit bijzondere Bijbelboek.

De kerkenraad is verheugd dat de arbeidsovereenkomst met onze kerkelijk
werker drs. Gerry Kasper-Holwerda met twee jaar kon worden verlengd! Haar
dankbare werk en tomeloze inzet voor onze kerk en haar persoonlijke aandacht
voor gemeenteleden wordt zeer gewaardeerd.



De diaconie zal de vredesweek (20-28 september) onder de aandacht brengen,
o.m. via verspreiding van de Vredeskrant. De voorbereiding van de
lichtjesavonden is weer in gang gezet.
De door de taakgroep Bezinning & Inspiratie georganiseerde klank-
meditatieavond o.l.v. Esther de Vos werd als zeer bijzonder ervaren, zoals ook
te lezen was in de kerkbladen van juni. Op het jaarlijkse kerkreisje, wat zal
plaatsvinden op 30 augustus, wordt het klooster van Ter Apel bezocht. Meer
informatie daarover vindt u in dit kerkblad.
Roelof Bolding besloot deze laatste kerkenraadsvergadering voor de zomer
met het lezen van Psalm 121 (Naardense Bijbel) in de vertaling van Pieter
Oussoren.

Peter Sminia, scriba.

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal komen mijn hulp?
2Mijn hulp is van bij de Ene, de Maker van hemel en aarde.

3Niet geve hij je voet prijs aan wankeling, niet sluimeren zal hij die
over je waakt.

4Zie, nooit sluimert, nooit slaapt hij die over Israél waakt.

5Het is de Ene die over je waakt, de Ene is je schaduw aan je
rechterhand.

60verdag zal de zon je niet steken, noch de maan in de nacht.

"De Ene zal over je waken voor alle kwaad, hij zal waken over je ziel.
8De Ene waakt over je gaan en je komen, van nu af en tot in
eeuwigheid.

Nog even en we hebben een Kerk-app Hervormddieverdwingeloo

Het proces om de kerk-app te bouwen vordert gestaag. In de zomerperiode
leggen we de laatste hand aan alle onderdelen en testen we met een kleine
groep wat nog beter kan. In het septembernummer van het kerkblad wordt u
uitgenodigd mee te doen. Alle informatie staat daar dus in. Vanaf dat moment
hebben we een prachtig communicatiemiddel binnen onze gemeente.
Namens de werkgroep,

Peter Huisman

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

In juli is de collecte bestemd voor de landelijk kerk. Deze opbrengsten dragen
we over aan de PKN en zijn speciaal gericht op de jongere generatie:
ondersteuning van lokaal jeugdwerk, pastoraat onder studenten en aandacht
voor ‘zinzoekers’: jongeren die niet naar de kerk gaan, maar wel op zoek zijn
naar ‘iets’. De collecte in augustus is voor Kerkdienstgemist.

Overige zaken
In de vakantieperiode vergaderen we wat minder, maar we zijn wel bezig met
van alles. Zo wordt er druk gewerkt aan de afronding van het jaarverslag over



2024. Daar had ik u graag al wat over gemeld, maar door ziekte bij het Kerkelijk
Bureau in Assen zijn de stukken helaas nog niet beschikbaar. Hoop dat u uw
brandend ongeduld nog even kunt bedwingen!

Voorts zijn we bezig met het thema Veilige Kerk — heel belangrijk dat we elkaar
in onze kerkgemeenschap veilig kunnen ontmoeten, op een fijne en vertrouwde
manier met elkaar omgaan. De PKN vraagt van ons om dat te borgen via een
helder beleid en passende procedures. Onderdeel daarvan is dat voor veel van
onze vrijwilligers een VOG (een verklaring omtrent gedrag) zal worden
aangevraagd. Dat klinkt wellicht even vreemd in eerste instantie, maar na — na
enig nadenken — een heel goede zaak. We willen tenslotte laten zien dat we
vertrouwd bezig zijn! U leest en hoort er binnenkort meer over.

Tenslotte zijn we aan het nadenken of we onze administratie nog wat beter
kunnen automatiseren, zodat op een wat eenvoudiger manier overzicht
kunnen houden, bv over de stand van zaken van de actie Kerkbalans en de
kerkbodeadministratie. Hier zijn nieuwe mogelijkheden beschikbaar, daar
studeren we op.

WERKGROEP BEZINNING EN INSPIRATIE

Bezoek aan het Museum Klooster Ter Apel op zaterdag 30 augustus
2025
Hierbij nodigen wij u uit om mee op reis te gaan naar het klooster in Ter Apel.
Dit klooster is een van de weinige compleet gebleven kloosters van Noordwest-
Europa. Ondanks de verschillende verbouwingen geeft het museum nog steeds
een realistisch beeld van een middeleeuws plattelandsklooster. In de
binnentuin is een kruidentuin met meer dan 200 soorten inheemse kruiden,
planten en bomen. Ook is er een expositie van schilderijen van Helmantel en
Russische Iconen. Bovendien is er een tijdelijke tentoonstelling “Uit het
paradijs”, waarbij kunstenaars zich hebben laten inspireren door mythologie en
psychologie. Verdere informatie vind je op de website www.kloosterterapel.nl
Het programma is als volgt:

10.00 uur vertrek uit Dwingeloo/Diever.

11.00 uur aankomst, koffie.

11.30 uur rondleiding (1 uur)

12.30 uur: lunch in Hotel Boschhuis € 14,--.
Daarna kan iedereen zelfstandig verder rondkijken. 15.30 uur vertrek? (Dit in
overleg)Kosten zijn maximaal € 35. --, als u een museumjaarkaart hebt €25,--.
De reiskosten zijn extra.
Opgave voor 20 augustus bij: Bien van Noord, telefoon: 0521-590663 en
mail: bienvh@planet.nl of Immy Zuidema, telefoon 0521-590089 en mail:
immy.zuidema@home.nl
We hebben een aantal chauffeurs nodig. Wil je doorgeven of je eventueel wilt
rijden.



http://www.kloosterterapel.nl/
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VAN DE MORGENGEBED COMMISSIE

Terugblik op het morgengebed van 22 juni.

Dit morgengebed had als thema het Zonnelied van Franciscus van Assisi. Het
is dit jaar 800 jaar geleden dat hij dit lied schreef. Het is niet opgenomen in het
nieuwe liedboek, maar staat wel in het liedboek van 1973. Het is te lang om
integraal in het kerkblad op te nemen, maar wellicht heeft u nog het liedboek uit
1973 en kunt u het nog eens lezen (lied 400).

Na een rijk leven koos Franciscus op +/- 23 jarige leeftijd, in 1205, voor een
leven zonder bezit, hij trok de wereld in en bekommerde zich om zieken,
zwakken, uitgestotenen, dieren en de natuur. In 1225 werd Franciscus erg ziek.
Hij leed veel pijn en bad tot God om zijn ziekte te kunnen verdragen. God zegde
hem als antwoord zijn rijk toe en uit dankbaarheid schreef Franciscus toen een
loflied, het Zonnelied.

Franciscus noemde het lied: het lied van Broeder Zon of loflied van de
schepselen.

Het lied geeft een verbroedering weer met de schepselen, met de medemens
en met het geheim van leven en dood.

Franciscus zegt ons dat we met onszelf te maken krijgen, in onze houding
tegenover de natuur en in onze omgang met de aarde.

Franciscus overleed een jaar later op 3 oktober en op 4 oktober werd zijn
lichaam in een processie door de stad gedragen, naar zijn graf. En nog weer 2
jaar later verklaarde de toenmalige paus hem heilig.

En in 1926 werd 4 oktober uitgeroepen tot werelddierendag.

Onderstaand gedicht lazen we:

Waar mensen zich toewenden tot elkaar
en ervan afzien om over elkaar

macht uit te oefenen —

daar kan iets van God gebeuren.

Waar mensen niet meer geloven in
het recht van de sterkste —
daar kan iets van God gebeuren.

Waar mensen elkaar gaan herkennen

en aanvaarden als kwetsbare lotgenoten,
als breekbare reisgenoten —

daar kan het Koninkrijk van God komen.

Waar mensen van elkaar willen weten,

dat ze geen van allen zonder liefde kunnen,
dat ze zich geen van allen kunnen beschermen
tegen de pijn die het leven hun aandoet —

daar kan iets van God gebeuren.



God komt nooit met vertoon van macht.
Maar in de ogen van zwakken en weerlozen
zie je het licht van zijn Gelaat.

Op 24 augustus is weer een morgengebed, nu in de Nicolaaskerk te
Dwingeloo
We hebben het, bij het ter perse gaan van dit blad, nog niet voorbereid, dus we
kunnen nog niets zeggen over een eventueel thema. Wel is bekend dat Geert
Jan Pottjewijd het orgel zal bespelen.

Annie Mulder

.COLLECTEN
Opbrengst collectes via collectezakken en de GIVT-app.

Zondag | Diaconie* |[Kerkr. | 3°col. [Doelen

25 mei €121,60 |€63,35 D: 2¢ kans kledingwinkel Westerveld
K: Leiendak Nicolaaskerk

1 juni €135,25 |€65,50(€76,35 |D: Roosevelthuis Hydepark
K: Kindernevendienst/zondagsschool
3¢: Jeugdwerk

8 juni €212,71 |€85,65 D: Kerk in Actie Myanmar
K: Kindernevendienst/Zondagsschool
15juni | €232,95en | €19,- D: Gezamenlijke Dienst Chagos
GIVT € 95,50 K: Kindernevendienst/zondagsschool
22 juni €136,10 |€73,10 D: Stichting de Herberg

K: Kindernevendienst/Zondagsschool

U kunt de collectes voor de diaconie overmaken op de
rekening van de diaconie: Diac. Herv. gem. Diever-
Dwingeloo NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding
van “Collecte Diaconie”.

De bijdrage voor de kerkrentmeesters collecte kunt u
overmaken op de bankrekening van het college van
kerkrentmeesters: CVK Herv. Gem. Diever-Dwingeloo
NL94 RABO 0373 7184 11 onder vermelding van
“Collecte CVK”. Als u uw gift wilt geven via de GIVT-app, scan dan de QR-
code met uw smartphone, hierbij is de 1¢ collecte voor de diaconie en de 2°
voor de kerkrentmeesters. U kunt ook een 3¢ collecte toevoegen voor de
uitgangscollecte. Natuurlijk kunt u uw gift ook in de collectezak in de kerk
geven.

Zondag 6 juli: Vluchtelingenwerk

Het werk van Vluchtelingenwerk Nederland behoeft nauwelijks enige
toelichting. De vrijwilligers van Vluchtelingenwerk ondersteunen in de breedste
zin van het woord mensen op de vlucht die in Nederland terecht komen.
Regulier helpen zij de vluchtelingen bij de juridische ins en outs van de
asielprocedure, maar ze organiseren bijvoorbeeld ook allerlei activiteiten voor



de kinderen die in de asielzoekerscentra verblijven. Wanneer vluchtelingen een
verblijfstatus hebben verkregen wordt geholpen met gezinshereniging en het
vinden van een woonplaats. Daarnaast is er maatschappelijke begeleiding bij
het inburgeringstraject, er zijn vrijwillige taalcoaches en mensen worden
geholpen bij het vinden van werk.

Uitgangscollecte: Noodhulp Gaza

De oorlog tussen Hamas en Israél heeft dramatische gevolgen. Vrede lijkt ver
weg. Mensen zijn bang, moe en wanhopig. Lokale kerken blijken een
onmisbare hulpverlener te zijn. Door hun unieke plek in de samenleving kunnen
ze snel hulp bieden. Via een internationaal kerkelijk netwerk, met plaatselijke
kerken en Israélische en Palestijnse organisaties, biedt Kerk in Actie hulp aan
getroffen families.

Zondag 13 juli: Zonnebloem

Een handicap kan je bewegingsvrijheid beperken. Wanneer je afhankelijker
wordt van anderen, wordt je wereld kleiner en voel je je vaker alleen. De
Zonnebloem zet zich in voor alle mensen met een lichamelijke beperking en
vooral voor hen die in een sociaal isolement dreigen te komen. Namens de
Zonnebloem zijn duizendenvrijwilligers iedere dag actief om sociale en
recreatieve activiteiten te organiseren en begeleiden. Ook werkt de stichting
aan een betere toegankelijkheid en mobiliteit. Op deze manier verrijkt de
Zonnebloem het leven van heel veel mensen met een lichamelijke beperking.

Zondag 20 juli: Chagos

Ons gezamenlijke project met de Brug-Es kerk en Kapel Eben Haézer in
Leggeloo :Het Endulen ziekenhuis voor de Masai. Het voorkomen van sterfte
onder de vroeggeboren kinderen. de TB-afdeling, de polikliniek, het
labaratorium. Er zijn 29 buitenpoliklinieken die elke twee weken per 4-
wheeldrive-auto worden bezocht en waar moeder- en kindzorg wordt gegeven
zoals zwangerschapscontroles, vaccinaties, voorlichting en behandeling van
ziektes. Hier worden jaarlijks ongeveer 10.000 patiénten gezien. Elke maand is
er een voorlichtingsbijeenkomst voor de traditionele vroedvrouwen waar
diverse onderwerpen aan de orde komen zoals de noodzaak om in het
ziekenhuis te bevallen, hygiéne, vrouwenbesnijdenis, de emancipatie van de
vrouw. Een prachtig project. Vanaf heden kan de collectes voor Chargos op
rekening NL24RAB0O0315558083 gestort worden.

Zondag 27 juli: Stichting Darsilami

Darsilami is een dorpje in het zuiden van Gambia op de grens met Senegal. De
stichting heeft vijf speerpunten: Onderwijs en scholing, Stimuleren lokale
bedrijfies, Gezondheid en medische zorg, Ondersteuning culturele activiteiten
en Directe noodhulp. In Darsilami wonen meerdere bevolkingsgroepen samen,
met ieder hun eigen taal en cultuur. Er bestaat geen leerplicht. Het zes jaar
durende lager onderwijs is gratis, maar kinderen hebben wel een schooluniform
nodig en lesmateriaal, zoals schriften, pennen en potloden. Darsilami heeft een



basisschool met 600 leerlingen, twee kleuterscholen en een middelbare school.
Alle scholen hebben nog veel wensen voor verbetering van het onderwijs, zoals
goede banken, leermateriaal, reparatie van het dak, aanleg van een schooltuin
enz. Uit Diever is Greet Oosterveld betrokken bij dit project. Zij kan u er alles
over vertellen.

Zondag 3 augustus: Siloam Curagao

Siloam is een christelijk gezinsvervangend huis voor kinderen op Curagao. Het
primaire onderdeel is het Kinder Zorg Paviljoen. Een fijne, veilige plek voor
kinderen. Het wordt al jaren geleid door Robert en Durkje de Vries. Siloam is
helemaal afhankelijk van giften. De benodigde middelen voor exploitatie en
uitbreiding van het dorp worden opgebracht door vrijwillige bijdragen, legaten
en donaties van particulieren, bedrijven en kerken. Daarnaast wil Siloam ook
dienstbaar zijn in haar omgeving, door de vele arme mensen te helpen met
voedsel, kleding en andere benodigdheden voor het dagelijks leven.

Zondag 10 augustus: Diaconaal Fonds Westerveld.

Samen met de andere kerken in Westerveld is een sociaal fonds gevormd
waaruit éénmalige financiéle bijdragen kunnen worden gegeven aan mensen
die om één of andere redentijdelijk “buiten de boot” vallen van de reguliere
ondersteuning door de overheid. Het Fonds staat open voor alle inwoners van
Westerveld. Men hoeft geen lid te zijn van een kerk. Een klein bestuur van de
diaconieén in Westerveld beoordeeld de aanvraag.

Zondag 17 augustus: Stichting Effatha

Op 17 oktober 1888 werd de Vereniging Effatha opgericht. De oprichters van
Effatha wilden de wereld toegankelijker maken voor dove kinderen. De Stichting
Vrienden van Effatha (SVE) is opgericht op 2 juli 1991. De Stichting financiert
projecten die niet uit reguliere financieringsbronnen van onder andere de
overheid kunnen worden betaald. De Stichting Vrienden van Effatha besteedt
20 procent van haar budget aan binnenlandse projecten, 80 procent gaat naar
het buitenland. Deze middelen worden besteed aan ontwikkelingswerk. De
projecten zijn basaal van aard, kleinschalig, met een looptijd van drie tot vijf jaar
en gericht op alle aspecten van het leven. Enkele projecten van structurele aard
hebben een veel langere looptijd (bv. Deafnet in Afrika).

Zondag 24 augustus: UMCG Pastoraat Groningen

Op verzoek van de predikanten in het UMCG hebben de kerken van de
noordelijke provincies jaren geleden al besloten om een uitbreiding van het
aantal uren voor haar rekening te nemen. Zij hebben een werkgroep opgericht
die als taak heeft gelden in te zamelen om die gedeeltelijke arbeidsplaats te
bekostigen, en de werkgroep is ook de verbinding tussen de
ziekenhuispredikanten en de kerken. Daarom wordt er jaarlijks een aantal
vergaderingen belegd, waarbij niet alleen een delegatie van deze predikanten,
maar ook een lid van de directie van het ziekenhuis aanwezig is. De predikant



in het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG wordt ook gedeeltelijk door de
werkgroep bekostigd.

Zondag 31 augustus: Edukans
Edukans werkt aan onderwijsprojecten voor kinderen en jongeren in
ontwikkelingslanden. Zij zorgen voor goed opgeleide leraren, veilige scholen,
betrokken ouders en passende beroepsopleidingen én gelijke kansen voor
jongens en meisjes. In Malawi leeft 80% inwonersop het platteland, met
landbouw als belangrijkste bron van inkomsten. Niet verwonderlijk dat de
klimaatverandering juist voor deze toch al arme bevolking desastreuze
gevolgen heeft. De aantasting van de natuur vindt in alarmerend tempo plaats
en leidt tot ontbossing, waterproblemen en een steeds minder vruchtbare
bodem. Dankzij microprojecten als een schoolgroentetuin, het duurzaam
houden van vee of energiebesparend koken gaanleerlingen actief met de
lesstof aan de slag en bedenken zelf oplossingen voormilieuproblemen. En
door de verkoop van bijvoorbeeld de groenten verdienen ze een zakcentje voor
de school.
minuten voor ons gespeeld. Mede hierdoor hebben we een onvergetelijke dag
gehad.

Roelof en Giny Klomp

Koffiedrinken bij “De Brink”
Op zondag 27 juli en 24 augustus kunnen belangstellenden na de dienst in
de Nicolaaskerk weer samen een kopje koffie drinken in het “Grand Café De
Brink” waar voor ons in de serre is gereserveerd. We hopen dan weer op een
mooie opkomst en een gezellig samenzijn.

Coby en Jacomijn

Uitnodiging: Jaarlijkse Kerkpicknick — zondag 14 september

Na de dienst niet meteen naar huis... want op zondag 14 september is het weer
zover: onze jaarlijkse picknick!

We beginnen, zoals altijd, met een kop koffie na de dienst (een kerktraditie die
heilig is geworden), en daarna trekken we met z'n allen naar de picknicklocatie.
Bij goed weer zoeken we een mooie plek buiten, en als het regent blijven we in
de Pancratiuskerk. Met of zonder zon: de picknick gaat door!

Samen eten verbindt — dat wisten Jezus en zijn leerlingen al. Aan tafel ontstaan
de mooiste gesprekken, het hardste gelach en de warmste contacten. Neem
dus je beste humeur, een kleedje of stoel, en iets lekkers mee om te delen. Van
huzarensalade tot brownies, alles mag (behalve mopperen over het weer — dat
is pas na de koffie toegestaan).

Nu nog één ding...

Zonder voorbereiding geen picknick. Ik hoop dat twee lieve mensen zich
geroepen voelen om mij te helpen met de organisatie. Geen zware taak, wél
veel gezelligheid (en gegarandeerd voorproeven).



Meer informatie volgt in het septembernummer van het kerkblad. Maar zet de
datum alvast in je agenda — want samen eten is heilig!
Goede groet,

Martha Pluim tel 06-55255122

Verjaorsvesite 80+ Dwingeloo

Zet u het alvast in uw agenda? Woensdagochtend 17 september 2025 van
10.00 tot 12.00 uur Verjaorsvesite 80+ in Over Entinghe, Dwingeloo

Net als voorgaande jaren organiseren de diakenen van de Nicolaaskerk weer
een verjaorsvesite 80+ in Over Entinghe, bestemd voor alle Dwingelers van 80
jaar en ouder. ledereen is welkom, niet alleen kerkleden maar alle oudere
dorpsgenoten. Geef deze vesite ook alvast door aan vrienden, kennissen,
buren. In de kerkbode van september krijgt u meer informatie

Melding van ziekte en overlijden
We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden
of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door
te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de kerkenraad, zodat we
er aandacht aan kunnen besteden.

Voor een kerkelijk afscheid van een overledene, kunt u contact opnemen met
een van de volgende personen:

Ds. D. Bargerbos

Drs. Mw. G. Kaspers-Holwerda

Mw. R.A. Mulder, mulder.annie@gmail.com, 06-51064884

Vervoer Diever-Dwingeloo

Wanneer u graag naar de kerk zou willen, maar dat lukt niet omdat u minder
mobiel bent, dan halen we u graag en brengen u natuurlijk weer thuis! Het kan
naar de kerk in Diever en ook naar de kerk in Dwingeloo! Laat het ons weten,
u kunt bellen met Martha Pluim, mobiel 06 55255122.

BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 27 augustus 2025 inleveren bij email:
kerkblad@hervormddieverdwingeloo.nl

De volgende Samenspraak verschijnt op: 5 september, 3 oktober en 31 oktober
2025.

AGENDA

Datum Tijdstip Activiteit

2 juli 10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk
8 juli 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk
11 juli 10.00-12.00  Groet en ontmoet, Nicolaaskerk
15 juli 13.30-14.30  Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk

16 juli 10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk



mailto:mulder.annie@gmail.com

22 juli 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk
23 juli 10.00-11.30  Zin in Ouderdom, Nicolaaskerk
25 juli 10.00-12.00  Groet en ontmoet, Nicolaaskerk
29 juli 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk

5 augustus 13.30-14.30  Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk

6 augustus 10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk
8 augustus 10.00-12.00  Groet en ontmoet, Nicolaaskerk
12 augustus  13.30-14.30  Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk

19 augustus  13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk
20 augustus  10.00-11.30  Groet en ontmoet, Pancratiuskerk
22 augustus  10.00-12.00  Groet en ontmoet, Nicolaaskerk
26 augustus  13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk

30 augustus  10.00 vertrek Bezoek aan het Museum Klooster Ter Apel




Bijbelleesrooster

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

1 juli

2 juli

3 juli

4 juli

5 juli

6 juli

7 juli

8 juli

9 juli

10 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
16 juli
17 juli
18 juli
19 juli
20 juli
21 juli
22 juli
23 juli
24 juli
25 juli
26 juli
27 juli
28 juli
29 juli
30 juli
31 juli

Galaten 4,1-11

Galaten 4,12-20
Galaten 4,21-31

Galaten 5,1-12

Galaten 5,13-26
Galaten 6,1-10

Galaten 6,11-18
Deuteronomium 19,1-10
Deuteronomium 19,11-21
Lucas 9,51-62

Lucas 10,1-16

Lucas 10,17-24

Lucas 10,25-37

Lucas 10,38-42
Deuteronomium 20,1-9
Deuteronomium 20,10-20
Deuteronomium 21,1-9
Kolossenzen 1,1-11
Kolossenzen 1,12-23
Kolossenzen 1,24-2,5
Kolossenzen 2,6-15
Kolossenzen 2,16-3,4
Psalm 75
Deuteronomium 23,2-15
Deuteronomium 23,16-26
Psalm 28

Lucas 11,1-13

Lucas 11,14-23

Lucas 11,24-28

Lucas 11,29-36

Lucas 11,37-44



vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

1 augustus

2 augustus

3 augustus

4 augustus

5 augustus

6 augustus

7 augustus

8 augustus

9 augustus

10 augustus
11 augustus
12 augustus
13 augustus
14 augustus
15 augustus
16 augustus
17 augustus
18 augustus
19 augustus
20 augustus
21 augustus
22 augustus
23 augustus
24 augustus
25 augustus
26 augustus
27 augustus
28 augustus
29 augustus
30 augustus
31 augustus

Lucas 11,45-54

Lucas 12,1-12

Lucas 12,13-21

Lucas 12,22-32
Kolossenzen 3,5-17
Kolossenzen 3,18-4,6
Kolossenzen 4,7-18
Deuteronomium 24,1-9
Deuteronomium 24,10-22
Lucas 12,33-40

Lucas 12,41-48
Deuteronomium 25,1-10
Deuteronomium 25,11-19
Deuteronomium 26,1-11
Deuteronomium 26,12-19
Psalm 54

Lucas 12,49-59

Lucas 13,1-9

Lucas 13,10-21
Deuteronomium 27,1-13
Deuteronomium 27,14-26
Psalm 55,1-16

Psalm 55,17-24

Lucas 13,22-30

Lucas 13,31-35
Deuteronomium 28,1-14
Deuteronomium 28,15-29
Deuteronomium 28,30-44
Deuteronomium 28,45-57
Deuteronomium 28,58-69
Lucas 14,1-14



De redacties van Samenspraak
wensen u een fijne zomer!




COLOFON HERVORMDE GEMEENTE DIEVER-DWINGELOO

Predikant:

Ds. D. Bargerbos, de Vijvers 34. 7991 BW Dwingeloo, tel. 0521-769070.
(vrije dag: donderdag)

e-mail: predikant@hervormddieverdwingeloo.nl

Kerkelijk werker:
Drs. mw. G. Kasper-Holwerda, Hoogeweg 9. 7951 DV Staphorst,
tel. m. 06-10434462 e-mail: kerkelijkwerker@hervormddieverdwingeloo.nl

Voor een kerkelijk afscheid van een overledene, kunt u contact opnemen met
een van de volgende personen:

Ds. D. Bargerbos

Drs. mw. G. Kasper-Holwerda

Mw. R.A. Mulder, mulder.annie@gmail.com tel. 06-51064884

Scriba:
Dhr. P. Sminia, Vroonhoeve 4, 7981 EA Diever, tel. 0521-851784
e-mail: scriba@hervormddieverdwingeloo.nl

Redactie ‘Samenspraak’

Mw. I.H. Ruiter-Herd, lemenkampen 3, 7981 DR Diever, tel. 0521-591639.
Mw. J.C. Griffioen-Schouten, lemenkampen 10, 7981 DR Diever,

tel. m. 06-46006226

e-mail: kerkblad@hervormddieverdwingeloo.nl

Abonnement ‘Samenspraak’ € 15,50 euro per jaar.

Ledenadministratie:
Mw. E. Bijman-Kiers, Pucklaan 5, 7981 LN Diever, tel. 0521-551498,
e-mail: ledenadministratie@hervormddieverdwingeloo.nl

Website kerk: www.hervormddieverdwingeloo.nl

Bankrekeningen:
College van Kerkrentmeesters Her. Gemeente NL94 RABO 0373.7184.11

Diaconie Hervormde Gemeente NL55 RABO 0315.5616.96
Kerkblad “Samenspraak” NL94 RABO 0373.7184.11
Verjaardagsfonds NL27 RABO 0313.7571.27
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